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Bestuursnieuws 
 
Mailadressen en telefoonnummers bestuurleden: 
Voorzitter ad interim:  
Kees Willemsen 0648223515 (alleen sms), kwillemsen58@gmail.com 
 
Secretaris: Vacant 
2e Secretaris: Bep IJsselstijn-Oosterling, 0620365709, bep.ijsselstijn@planet.nl 
 
Penningmeester:  
Rien Polderdijk, 0618046518 (alleen sms), rena.polderdijk@hetnet.nl 
 
Bestuursleden:   
Agatha Polderdijk, 0628821001 (alleen sms), rena.polderdijk@hetnet.nl 
en 
Femmie de Witte 

 
Donaties of een vrijwillige bijdrage zijn altijd welkom. 
U kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL15INGB0002347441 
Alvast hartelijk dank. 
                   

Inloopochtend 
Het adres voor de inloopochtend is: Van Goghlaan 7, 7901 GK Hoogeveen 
Eén maal per maand houdt de SWDD op donderdag een open ochtend. Vrijwilligers zijn dan 
aanwezig van 10.00-12.00 uur. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of helpen met een 
telefoontje of het invullen van formulieren. Ook als u andere vragen heeft, proberen we u te 
helpen en anders zoeken we het voor u uit of verwijzen u door. 
 

 

Van de Bestuurstafel 
 
Voor ligt weer een nieuwe Signalen/Nieuwsbrief. Het is altijd leuk om artikelen van en leuke 
weetjes van de mensen bij elkaar te krijgen om het blad te vullen. Dank hiervoor.  
Het bestuur heeft besloten om open ochtenden op donderdagmorgen voortaan maar één 
maal per maand te bemensen.  
In het verleden is de openochtend op donderdagmorgen ingesteld. Van 10 tot 12 uur was er 
een horende vrijwilliger aanwezig, vooral om telefonisch bereikbaar te zijn voor vraag en 
antwoord. In die tijd kwam het nog regelmatig voor dat de telefoon klonk. Soms vroeg 
iemand naar een dove vertegenwoordiger van het bestuur. Als het antwoord was dat dit 
moeilijk ging maar de vrijwilliger wel wilde tolken, zei men: “O nee dank u. Dan bel ik 
volgende week wel terug”. 
In de tijd dat we in de Marconistraat “woonden” ging het vooral om contact met gemeenten 
(dat waren er toen nog 32!) en andere officiële instellingen. Ook probeerden we begrip te 
kweken voor onze Stichting, voor het doof zijn, om subsidie te krijgen en informatie te geven 
over gebarentaalcursussen.  
In de Voltastraat - naast het Alfacollege - kregen we veel vragen voor werkstukken en 
spreekbeurten.  
Aan de Elbe kwamen vooral mensen even langs voor de gezelligheid maar ook voor hulp bij 
het invullen van formulieren.  
Tijden veranderen. We geven geen gebarentaalcursussen meer, we hebben geen docenten 
meer. Er wonen bijna geen doven meer in Hoogeveen. Er is De Noorderbrug om te helpen. 
Er wordt meer gemaild en geappt.  
Na de verhuizing - in september 2017 - naar het Oor hebben we op de donderdagmorgen in 
totaal één vraag gekregen… dus heeft het bestuur heeft nu besloten te stoppen met de 
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donderdagmorgen. Alleen als er Veenpluis is, komt er ook een horende vrijwilliger. De data 
van de open ochtenden zijn altijd de tweede donderdagmorgen van de maand. Voor de 
komende periode is dat op 12 juli, 9 augustus en 13 september.  
Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat de SWDD altijd open blijft voor vraag en antwoord per 
mail via info@swdd.nl. 
Wij wensen u een fijne zomer. 

namens het bestuur 
Bep IJsselstijn-Oosterling 

 
 

 

Soos Veenpluis 

Donderdag 8 februari hadden we morgens gym onder leiding van Mariet, de zus van 
Annemiek. Wij hebben intensief geoefend, zodat onze spieren weer loskomen. Mariet werd 
bedankt en zei dat ze graag terug wil komen. Na de lunch hebben we 2 rondjes Keesenspel 
gedaan.Daarna huiswaarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 8 maart hadden we morgens een leuke kwis onder leiding van ondergetekende. 
We kregen een lijst met namen van dieren. We moesten raden hoe oud een dier kan 
worden. De uitslag werd erna bekend gemaakt. Verbazingwekkend dat veel dieren heel oud 
kunnen worden, wat wij niet verwacht hadden. Een mossel kan 100 jaar oud worden. Na de 
lunch kwam er iemand van het klooster om een lezing te houden over gezondheid.  
 
Er kwamen heel wat vragen die allemaal werden beantwoord. Ook zijn we welkom om het 
klooster hier vlakbij te bezoeken. Daar zullen we zeker gebruik van maken. Nog overleg 
gepleegd, wat we de volgende bijeenkomst zullen doen. Annemiek zei, dat haar zus bereid is 
om nog een keer te komen en samen iets te doen met frisbee. Dat lijkt ons leuk. Dat aanbod 
nemen we graag aan. Daarna was het tijd om huiswaarts te gaan. Rien en Agatha een 
goede reis toegewenst. 
 
Donderdag 12 april waren we weer bijeen. Deze morgen vertelde Rien en Agatha iets over 
Maleise met vertoning van foto’s. Een prachtig mooi natuurgebied, een heel ander cultuur.  
 
Wij hebben ervan genoten. Zo weten we weer wat daar allemaal leeft en groeit. Na de lunch 
hebben we weer bewegingsspel gedaan met piloten, die Annemiek onlangs gekocht had. 
Ineke heeft zakjes gemaakt gevuld met spliterwten. Natuurlijk eerst vergruist. Aan beide 
kanten van de tafel een groep en zo proberen we de piloten van de tafel te gooien. Wie de 
meeste naar de andere kant gooit krijgt een punt. 
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Zo hebben we op deze manier onze spieren weer los gemaakt en blijven we lekker lenig. We 
kregen het er warm van. In mei is er vanwege Hemelvaart geen soos.  
Onze volgende soos is dus 14 juni. Als het goed weer is gaan we naar buiten.?? 
Tot zover het verslag van onze februari/maart en april soos. Het volgende verslag van mei 
komt na de vakantie.  
                                                                                                                     Ria Zomer 
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Dovendorp (Desa Kolok) op Bali - Indonesië 
(Desa=dorp, Kolok=doof) 
Vorig jaar februari 2017 zouden we naar Bali gaan, om rond te trekken. We waren ook van 
plan om een bezoek te brengen aan een Dovendorp. Maar er was toen in die tijd veel regen, 
teveel regen, dat werden overstromingen, aardverschuivingen (en 12 doden). Dus zijn we 
niet gegaan. We gingen de andere kant op, naar Taiwan, niet om een Dovenschool of zo te 
bezoeken. We zijn gewoon rond gaan trekken door Taiwan, samen met onze zoon, 
schoondochter en 8 maanden oud kleindochtertje Ise, die in Maleisië wonen.  
Dit jaar januari hebben we wéér een prachtige kleindochter Noa erbij gekregen! 
Afgelopen maart zijn we naar Maleisië gegaan, om onze kleindochter Noa te bewonderen. 
Tussendoor zijn we alléén 6 dagen naar Bali gegaan. We waren wel van plan 8 dagen, maar 
het was daar Nyepi. Nyepi of de Dag van de Stilte is een hindoefeestdag op het 
Indonesische eiland Bali, dat jaarlijks plaatsvindt op de nieuwjaarsdag van de 
maandkalender van het eiland. Het is gebruikelijk de dag ervóór juist veel lawaai te maken, 
bijvoorbeeld met bamboekanonnen en potten en pannen, om de boze geesten weg te 
drijven. Ze hebben prachtige poppen van de boze geesten gemaakt voor een optocht. Na de 
optocht gaan ze die verbranden, maar sommigen weer niet, die vonden ze mooi om zo te 
laten staan.  
 

 
 
 

 
 

 
Op de dag van de Stilte (Nyepi) wordt er niet in gemotoriseerde voertuigen gereden, wordt er 
geen water gekookt, wordt in plaats daarvan gemediteerd en gevast. Verder wordt de 
toegang tot het eiland Bal ontzegd en kan men het dus niet bezoeken per vliegtuig of boot… 
dus alles, alles, alles wordt stil. Alle scholen, winkels, banken enzovoort zijn gesloten. Er 
wordt de toeristen verzocht binnen te blijven in het hotel. Daarom zijn we maar 2 dagen later 
pas gegaan. 
We worden wéér opgehaald door dezelfde gids als 2 jaar geleden, toen we ook naar Bali 
geweest waren, om de Dovenschool te Denpasar (hoofdstad van Bali) te bezoeken. Ze is 
een Nederlands sprekende Balinese gids, Sri. 
Op een dag, tijdens onze rondreis, hebben we Bengkala, in het noorden van Bali bezocht. 
Bengkala ligt vlakbij Singaraja, het Dovendorp (Desa Kolok). Door een bepaald 
overdraagbaar gen is een groot deel van de bevolking uit het dorp doof. Van ruim 2080 
inwoners zijn er 44 doof. Ze gebruiken eigen gebarentaal, Kata kolok. Het dorp krijgt niet zo 
vaak bezoek, dus ze vonden het héél leuk, dat we er waren. Zij waren onwijs enthousiast en 
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lieten ons zien, waar ze woonden, 2 verschillende gezinnen hebben we bezocht, allemaal 
doof.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het begin gingen gesprekken (gebaren) stroef door de taalbarrière (belemmering in de 
communicatie, veroorzaakt door het verschil van gebarentaal). Maar op den duur begrepen 
we elkaar steeds meer. 
 

 
We moesten wel echt omschakelen van Nederlandse gebarentaal naar Balinese 
gebarentaal, zoals bijvoorbeeld: “moeder”: je platte hand, handpalm bovenkant, onder de 
borst.  
 
Helaas en jammer konden we niet een dovenschool 
gaan bezoeken, die dovenschool was dicht, want het 
was een Pagerwesi feestdag.   
Op 21 maart was de Pagerwesi feestdag. In het 
Hindoeïsme zijn er veel feestdagen waarvan 
Pagerwesi er één is. Pagerwesi valt elke 210 dagen 
(= 1 jaar in de Balinese “Pawukon” kalender), op de 
dag van Boeddha (woensdag). 
Pagerwesi betekent “ijzeren hek”. Je kunt het 
uitleggen als een sterke houvast, als leidraad voor het 
leven, zoals een ijzeren hek sterk kan zijn om langs te 
lopen. 
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Deze dovenschool is ondersteund door de Stichting van Vrienden van Effatha.  
De gebarentaal wordt niet alleen door die 44 doven gesproken, maar ook door ruim de helft 
van de horende dorpsbewoners. Ze hebben een gebarentaal-cursus gevolgd! Dankzij de 
gebarentaal zijn de doven volledig in het dorpsleven geïntegreerd. Zelfs ook het dorpshoofd 
(“Burgemeester”). Hij heeft ons vriendelijk verwelkomd.  
Wat een paradijs voor doven door weinig communicatieproblemen. 

Rien en Agatha 
 

 
 

 
 

 
 
 
Afdeling "Eben Haëzer" Hoogeveen 

 
 
 
 

 
Zaterdag 25 februari, onze 2e samenkomst. 
Spreker van deze middag was Cees Ippel uit 
Wierden. Gelezen werd uit psalm 23. De Heer is 
mijn Herder. Cees gaf drie onderwerpen aan: de 
Heer, de Heer is Herder en de Heer is mijn Herder. 
Deze psalm is zeer geliefd bij velen, vooral bij 
begrafenissen. Het blijft altijd nieuw voor ons, in 
het verleden, nu en later. De Heer: naam betekent 
allermachtigste God, Mijn naam is Ik Ben. Jezus 
zegt ook: Ik Ben. De Heer is Herder. Zoals Abraham, Izaäk en Jacob herders zijn. Herders 
over de schapen. Herders zorgen voor de schapen, geven het eten, leiden ze naar grazige 
weiden. 
Zo ook zorgt Jezus, onze Herder voor ons, als Zijn schapen. Hij brengt ze veilig thuis. 
Andere namen als herder zijn, bevrijder, rots, borg, enz. persoonlijk is Hij Heer, Hij is alles. 
Herder is een Hebreeuws werkwoord van vriend, herder van kudde. Een goede Herder kan 
men vertrouwen, Hij is ook jou, mijn Herder. Een herder slaapt niet, hij houdt de wacht. Zo Is 
Jezus onze trouwe Herder, Hij waakt over ons, Hij brengt ons naar weiden, waar genoeg 
eten is. Wij luisteren naar Zijn stem. Als wij verdwalen, brengt Hij ons terug. Onze weg is niet 
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makkelijk. Maar weet dat de Herder er altijd is en ons zoekt en opvangt en terugleidt naar 
Zijn stal. Ook vandaag, elke dag weer. Zelf kunnen we dat niet. Hij heeft Zijn trooster 
gezonden, die ons leidt, elke dag weer. Is de Heer wel mijn Herder, Ja toch, dat geloof ik, 
kom Heer mijn ongelovigheid te hulp. Wij verdwalen makkelijk en luisteren niet. Onze herder 
haalt ons terug. Hij heeft immers onze schuld gedragen en mogen wij als schapen bij Zijn 
kudde horen. Luister dan naar Zijn stem.! 
Na de dienst een gezellig samen zijn van koffie/thee drinken. Er waren ook gasten aanwezig. 
Veel leden van IC en onze voorzitter Jan Bloemkolk met zijn vrouw Diny. 
Omdat Jan afscheid neemt als voorzitter van NCBD, wilde hij nog graag een bezoekje 
brengen en officieel afscheid nemen in die functie. Dat werd zeer gewaardeerd. Samen 
hebben wij de lunch gebruikt met een heerlijke mok soep. Na het eten, hield ondergetekende 
een klein toespraakje en bood Jan een klein aardigheidje aan voor zijn inzet in de 
dovenwereld en voor Diny een boeketje bloemen. Ze waren blij verrast. Na hun vertrek, 
hebben we nog 2 rondjes 11eruit gespeeld en keerden we voldaan huiswaarts. 
 
24 maart 2018 
Zaterdag 24 maart, de opkomst van doven was heel klein. Er waren veel afwezigen, gelukkig 
was de IC goed vertegenwoordigd. De spreker van deze dhr.Lowijs en als tolk Arenda. G. 
We lazen uit Joh.13: 1 – 15. Jezus wast de voeten van de leerlingen. Wie doet zoiets uit 
liefde? Jezus legt alles af, vrijwillig vol liefde. Zo vol liefde, wie maakt dat mee? Op school 
werd mijn jas afgepakt. Je kunt niet zonder jas. Plagen is niet normaal, het is het kwaad, dat 
in je zit door de zonde. Zo ook Adam en Eva, die waren naakt, maar door de zonde hadden 
ze kleding nodig. God gaf ze vijgenbladeren om zich te bedekken. Op Goede vrijdag werd er 
wat aan de kleren van Jezus gedaan, vergokt. Hem belachelijk gemaakt, bespot. Aan het 
kruis gehangen, naakt, een vernedering. Wij lazen net, Jezus zat met de discipelen aan het 
avondmaal. Maar voordat ze begonnen, worden eerst de voeten gewassen. Niemand was 
bereid om de voeten van een ander te wassen. 
Jezus zelf stond op, pakte een waskom en waste de voeten van de discipelen. Geheel 
vrijwillig zonder vragen. Jezus cijferde zichzelf geheel weg, vrijwillig uit liefde. Hij deed dat al 
als Zoon van God, mens geworden zoals wij. Hij heeft Zijn kleed afgelegd. Zijn leven 
gegeven. Dat maakt indruk op ons allemaal. We worden er stil was. Alles afgelegd, vrijwillig 
vol liefde, liefde tot het einde. Geen vragen, geen rood op bank. Jezus heeft nooit rood 
staan, Hij geeft alle liefde aan zijn leerlingen. Hij kan ook vragen om liefde van leerlingen, 
eigenlijk aan iedereen, maar neen niets. Petrus zei, zal alles voor U doen, maar het zijn loze 
beloften, zelfs Petrus is te zwak om dat te volbrengen. 
Men kan liefde niet opeisen. Tijdens het avondmaal heeft Jezus alles uitgelegd, dat Hij moet 
sterven. Diezelfde avond werd Hij verraden. Hij gaf zich vrijwillig over uit liefde. 
De volgende dag, veroordeeld, geslagen en vernederd, diep lijdend. Hij heeft ons gewassen 
met Zijn bloed. Hij kan ons opeisen, maar Hij eiste niets van ons. Hij deelt uit, Zijn liefde 
geheel vrijwillig vanuit de trouw van Zijn Vader. Ook jou en mij wil Hij wassen, vrijwillig uit 
liefde. Neem Zijn liefde aan gratis. Allemaal een goede vrijdag, ook in je hart, wat wil je nog 
meer? 
Na deze dienst en na de pauze gebruikten we onze lunch. Daarna deed ondergetekende 
mededelingen. Rien en Agatha waren afwezig, ze waren in Maleisië om hun nieuwe 
kleinkind te bewonderen. 
Ondergetekende heeft op 10 maart de ALV bijgewoond namens onze afdeling. De 
belangrijkste punten waren: 

 afscheid van voorzitter en wijziging in het bestuur;  

 goedkeuring jaarverslag;  

 herdenking overledenen, 14 personen in totaal; 

 Hannie stopt webmaster. Dennis v. Vlaanderen neemt het over; 

 Rob Wisse neemt de fotografie op zich; 

 het volgende project van 2018-2020 is bestemd voor Wycliff (Bijbel in NGT-vertaler); 

 de ALV in 2019 is in Dordrecht op 2 maart i.v.m. 100 jaar bestaan afd. Dordrecht; 
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 de contactdag is op 1 november samen met NCBD in Ede; 

 Werelddovendag in Leeuwarden op de 4e zaterdag in september, 22 september; 

 het Dovenpastoraat is uitgebreid door het aansluiten van de Geref. Kerk Vrijgemaakt. 
Predikant wordt nader bekend gemaakt; 

 de afdelingen Leiden en Goes zijn opgeheven; 

 vakantiereis NCBD, afgelast, te weinig opgaven; 
Meer nieuws kunt u lezen in het bondsblad van april. 
 
Niets meer aan de orde zijnde gingen een paar mensen naar huis en bleven Dien, Jacob en 
ikzelf over tot 20.00 uur. Omdat Jacob pas om die tijd gehaald werd, hebben we ons 
vermaakt met 11 eruit in de bestuurskamer, omdat er 150 mensen kwamen van een 
toneelclub, die ook het kleine zaaltje nodig had voor het schminken.Maar we hebt ons prima 
vermaakt en voldaan gingen we huiswaarts. 
 
28 april 2018 
Op deze zaterdag was de spreekster mw. H.J. Haan de Braal met tolk Arenda. 
Gelezen werd uit Joh. 10: 1 – 10. De Goede herder. Met mooi weer ga ik lekker fietsen. Op 
de hei. Daar kom je schapen tegen met een herder. De schapen lekker vrij. De herder houdt 
met zijn hond de schapen bij elkaar. Hij zorgt dat de schapen niets te kort komen en niet 
worden overvallen door gevaar. De schapen luisteren naar de bekende stem van de herder 
en ze vertrouwen op hem. De hond helpt mee, dat de schapen bij elkaar blijven. Ook de 
hond luistert naar de stem van de herder en volgt zijn bevelen op.  
Ook als er gevaar dreigt, beschermt Hij de schapen. Een huurling, wiens stem de schapen 
niet kennen, kunnen moeilijk volgen. De schapen vertrouwen niet helemaal op de huurling, 
want bij gevaar vlucht die weg. Maar Jezus niet, die vlucht niet, nooit. De herder brengt bij 
het vallen van de avond de schapen weer veilig naar stal. De schapen vertrouwen op die 
stem en volgen hun eigen herder. Hij staat dan bij de ene deur, daar telt hij de schapen een 
voor een. De schapen horen de stem van hun eigen herder en gaan naar binnen. Zo gaat 
het ook met onze Heere Jezus. Hij is de Goede herder. Hij leidt ook ons, Zijn schapen en 
brengt ons veilig thuis. Hij is de deur, waardoor wij binnengaan. Hij telt ons allemaal. Wij 
horen erbij.  
Als er één verdwaalt, zoekt Hij zolang tot Hij ons vindt en brengt ons veilig thuis. Ook 
vandaag wil Jezus je Herder zijn. Hij is immers de Deur. Als je bij de Vader wilt zijn, moet je 
door de Deur naar binnen. Er is geen andere weg dan die ene. Kom, volg en ga achter Jezus 
aan. Dan kom je veilig thuis, want Hij is de Goede Herder. 
Na de dienst een korte pauze en daarna lunch. Er waren geen mededelingen. Rien gaf nog 
door, dat wij bij de volgende bijeenkomst misschien een andere zaal moeten gebruiken, 
vanwege verbouwing. Dat er weer een opname wordt gemaakt. 
Daarna hebben we het spel Mexicaanse train gespeeld. 2 rondjes en daarna huiswaarts. 
                                

                                                                                                              Ria Zomer 
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Info Hoor Friesland  
over  
Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 en 
WereldDovenDag 2018 
 
 
Sinds in 2013 bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, zijn 
wij aan het nadenken over hoe dit fantastische project ook een feest met en voor doven kan 
worden. Dit heeft geresulteerd in heel veel activiteiten in 2018. Onderstaand een greep uit 
wat we allemaal gaan doen: 

 Samen met Frido en Dovenschap organiseren we dit jaar WereldDovenDag (WDD). Op 
zaterdag 29 september 2018 is WDD in Neushoorn te Leeuwarden. 

 Op de avond van WDD wordt MuteSounds georganiseerd, een cultureel festival voor 
doof en horend waar alle zintuigen worden geprikkeld.   

 In het Taalpaviljoen in de Prinsentuin (geopend van begin april 2018 tot eind oktober 
2018) zal de bediening voor een belangrijk deel door doven worden gedaan.   

 In samenwerking met het Fries Museum zullen verschillende dove kunstenaars -
geïnspireerd op het thema Escher – exposeren in het Keramiekmuseum Princessenhof in 
de maand september 2018.   

 In het weekend van WereldDovenDag zal in samenwerking met Filmhuis Slieker een 
mini-filmfestival georganiseerd worden over Doof in de film.   

 Op 22 september 2018 wordt in de Harmonie een voorstelling gegeven door het Frysk 
Jeugd Orkest. Zij spelen een aantal stukken van onder meer de (dove) componist 
Beethoven. En audioloog Jan de Laat zal iets vertellen over musiceren en de effecten op 
het gehoor van musici. 

 In het laatste weekend van september 2018 zullen praamvaarten en stadswandelingen 
worden georganiseerd, speciaal voor doven (dus met tolk). Ook kan de Oldehove worden 
beklommen.   

 In Jorwert zal het Iepenloftspul gebaseerd worden op de Franse film La Famille Beliér. 
Het verhaal gaat over een boerenfamilie waar vader, moeder en zoon doof zijn en 
dochter horend is (en ook nog eens heel goed kan zingen). Er zijn 17 voorstellingen in 
september 2018. 

 
Hoor Friesland is een belangenorganisatie voor doven en slechthorenden. Onze missie is 
het verkleinen van de afstand tussen doven, slechthorenden en horenden. Door in te zetten 
op ontmoeting en interactie dragen we bij aan de verbinding tussen deze verschillende 
groepen, die in de huidige samenleving lang niet altijd vanzelfsprekend is. Door 
communicatiedrempels te verlagen wordt het mogelijk om samen van culturele activiteiten te 
genieten. 
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Doof Kind is de winnaar van de publieksprijs IDFA 2017 

Maker en vader Alex de Ronde schetst een liefdevol en ontroerend portret van zijn zoon, de 
aanstekelijke dove Tobias, die zijn draai heeft gevonden in het leven en zichzelf bepaald niet 
zielig vindt. We volgen Tobias op het snijvlak van verleden en toekomst. Door het gebruik 
van familiefilmpjes zien we hoe Tobias opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn 
iets oudere, horende broer, Joachim. Samen blikken ze met gevoel voor humor en 
genegenheid terug op hun jeugd. 

In het heden is een bezoek aan de tandarts communicatief gezien nogal moeizaam, maar 
Tobias’ verblijf op Gallaudet University in Washington D.C. – de enige dovenuniversiteit ter 
wereld – voelt paradijselijk aan. Tijdens en na zijn studententijd zien we Tobias feestend en 
rond de wereld reizend met zijn vrienden. Later leert hij als docent Nederlandse Gebarentaal 
horende studenten zijn taal en cultuur kennen. Hij heeft van zijn handicap als het ware zijn 
beroep gemaakt. Zijn onvoorwaardelijke acceptatie van zijn doofheid biedt gelegenheid tot 
het aan de orde stellen van allerhande vragen, die variëren van de problemen van het 
grootbrengen van een doof kind en de effecten daarvan op de overige gezinsleden tot aan 
de soms absurde gevolgen en voordelen van een gehandicaptenstatus. 

Doof Kind wordt tijdens WDD vertoond  
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Artikel uit het Dagblad van het Noorden van 11 juni 2018: 
 

 
EERST KIJKEN, DAN LUISTEREN 
Een cultureel uitje is niet altijd even 
eenvoudig als je doof bent. Daar heeft het 
Drents Museum in Assen wat op 
gevonden. Elke derde zaterdag van de 
maand wordt er een rondleiding in 
Nederlandse Gebarentaal gegeven door 
speciaal hiervoor opgeleide gidsen. 
Eigenlijk zou de eerste rondleiding vorige 
maand al zijn, maar die werd afgelast 
doordat er te weinig aanmeldingen waren.  
Voor een buitenstaander is het vaak 
onmogelijk de gebaren te begrijpen, maar 
aan de reacties van de deelnemers te zien 

worden er door gids Safiye Yanar interessante verhalen verteld. Er wordt soms hevig 
geknikt, terwijl er een andere keer een brede lach doorbreekt op het gezicht van een van de 
deelnemers.  
De rondleiding brengt ons onder meer langs de Statenzaal, het grootste poppenhuis van 
Nederland, het Meisje van Yde en de Kano van Pesse.  
Elke ruimte wordt rustig door de bezoekers gadegeslagen. Eerst kijken, dan luisteren. Yanar 
– tevens docente geschiedenis op de dovenschool van Kentalis – wacht niet voor niets tot ze 
haar verhaal begint te vertellen. Haar publiek kan zich niet en concentreren op haar gebaren 
en tegelijkertijd iets bekijken.  
Nadat ze uitverteld is, krijgt ze door Damian (12) allerlei vragen op zich afgevuurd. Damian is 
doof en samen met zijn zusje Juna (7) en moeder Jenifer vanuit Zuidhorn naar het museum 
gekomen voor de rondleiding. ,,Hij is heel geïnteresseerd in geschiedenis en vindt het super 
leuk. Het is hartstikke mooi dat het museum dit organiseert. Dit soort rondleidingen zijn er 
niet veel.  Zo kunnen we samen iets ondernemen”, vertelt zijn moeder terwijl haar zoon 
zichtbaar geniet van alles om hem heen. 
Dat is ook wat het museum wil bereiken met de rondleiding: voor iedereen toegankelijk zijn. 
Daar wordt achter de schermen nu al zo’n twee jaar aan gewerkt, vertelt coördinator Albert 
Kool. Al eerder werd een programma speciaal voor mensen met de ziekte van Alzheimer en 
hun mantelzorgers opgezet. ,,Deze rondleiding is weer een stap.” 
Sinds dit jaar zijn (semi-)overheden verplicht musea voor iedereen toegankelijk te maken. 
Om te kijken wat het Drents Museum moest aanpassen, kreeg het bezoek van zo’n twintig 
mystery guests. ,,Denk aan mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een rolstoel 
of bezoekers met een hulphond. Ze hebben ons verteld hoe ze het hebben ervaren, zowel 
binnen als buiten. Op sommige plekken mist een pictogram, op andere plekken moeten we 
drempels weghalen. Daar gaan we mee aan de slag. Ook in de verbouwing nemen we hun 
ervaringen mee. Want het museum is van iedereen, dus het hoort ook toegankelijk te zijn 
voor iedereen.” 
 
Van de website van het Drents Museum: 
Voor wie: iedereen die Nederlandse Gebarentaal spreekt 
Wanneer: elke derde zaterdag van de maand om 13.30 uur (19 mei, 9 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 
september, 20 oktober, 17 november en 15 december 2018) Let op: in juni vindt de rondleiding plaats 
op de tweede zaterdag van de maand 
Tijd: 13.30 - 14.45 uur 
Prijs: € 8,50 per persoon (inclusief museumentree) 
Reserveren is noodzakelijk via reserveringen@drentsmuseum.nl 

 

mailto:reserveringen@drentsmuseum.nl?subject=Rondleiding%20Nederlandse%20Gebarentaal
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Instuif - uitslagen van Klaverjassen en Jokeren 
 

Klaverjassen 

naam april mei juni 

I. Beemers 4695 4674 5259 

J. Koster 4773 4518 3671 

L. Dolfing 4060 4133 3887 

R. Voerman 5117 4995   

H, Meyer 4766 3455   

J. Kuiper 4449     

H. Schipper 4042     

onbekend     5475 

L. Jansen   4996   

J. Groen 4882     

W. Jansen   4513   

K, Willemsen   4440   

J. Jansen       

 

Jokeren 

naam april mei juni 

E. Meyer   34   

L. Schiphorst     121 

Ray Witte       

E. Bakker   174   

L. Zweep       

J. Dings   300   

H. Groen 444     

A. Grootook 425   118 

J. Them   556   

J. Grootook     103 

B. Bastiaannet   170   

R. Zomer 61 278 336 

I. Renselaar 156   69 

F. Willemsen 215 365   

M. Kleinjan 117 386 226 

R. Witte 183 227 267 

F. de Witte 324 272 275 

J. de Vries 486 138 139 

A. Moes 375 273 159 

A. Savenije 391 157 241 

E. Olthuis 392 348 239 

J. Oosevoort 443 245 585 

M. Schut 370 495   

R. Polderdijk 209 405 70 

A. Polderdijk 267 212 398 
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Agenda 2018 
 
Juli 
 
12 Inloopochtend     10.00 – 12.00 
12 Soos de Veenpluis    10.00 – 16.00 
 
Augustus 
 
9 Inloopochtend     10.00 – 12.00 
9 Soos de Veenpluis    10.00 – 16.00 
17 Gecombineerde kerkdienst    10.00    
                  ds. mevrouw Gaastra 
       Joh. Doperkerk,  
        Lesturgeonplein 4 Vledder 
       (Gedachtenis tolk Attie Bakker) 
 
September 
 
2 Startzondag  dienst    15.30 – 18.30 
       ds. M. Visser 
       Kerk De Oase  
       Ringweg 3 Drachten 
7 Instuif kaarten & jokeren    19.30 
13 Inloopochtend     10.00 – 12.00 
13 Soos de Veenpluis    10.00 – 16.00 
15 Dovendienst & NCBD    15.15  
        ds. M. Visser 

       Het Oor,  
        van Goghlaan 5 Hoogeveen 
21 Darten/Biljarten & Gebarencafé  19.30 
29 Werelddovendag     Leeuwarden  
       (adres en programma, info “Hoor”  
       zie elders in Signalen) 
 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer van Signalen/Nieuwsbrief moet uiterlijk vóór 1 september 
2018 binnen te zijn op de redactie adres: Postbus 2072, 7200 BB Hoogeveen of 
bep.ijsselstijn@oosterijssel.nl 

 
 


